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Albertus (Albert) de Jong is geboren op 15 oktober 1914. Hij is de zoon 

van Hendrikje de Jong. Er is enige onduidelijkheid over zijn vader en zijn 

geboorteplaats.                                                                               

Vanaf 1 november 1914 staat Albert geregistreerd als inwoner van de stad 

Leeuwarden. Vorige woonplaats: Luzern, Zwitserland. 

 

Uittreksel gemeentearchief Leeuwarden - 1916 
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Uit het gemeentearchief blijkt dat Albert de achternaam draagt van Paulus 

Johannes Oorband, geboren te Brummen. Ook is te lezen dat Albert vier 

broers en één zus heeft. Zijn jongste broertje, Theodorus, is geboren in 

Leeuwarden. De andere kinderen op verschillende plaatsen in Duitsland. 

Alleen zijn oudste broer Jean Wilhelm draagt de achternaam van zijn 

moeder. Als geboorteplaats van Albert wordt in eerste instantie Luzern, 

Zwitserland, opgegeven. Dit wordt later veranderd in Lutten, Ambt – 

Hardenberg. De gemeente Hardenberg laat in 1986 aan de 

Oorlogsgravenstichting weten dat Albert niet geboren is in de gemeente 

Ambt – Hardenberg. Ook komt zijn naam niet voor in het 

bevolkingsregister. Uit het document van 1 mei 1916 blijkt verder dat de 

familie rooms-katholiek is en dat Paulus Johannes Oorband werkt als 

glasslijper. In de zomer van 1918 vertrekt het hele gezin naar Sneek. 

In verschillende documenten wordt Albert een Amsterdamse volksjongen 

genoemd. En dat is niet voor niks. Op zevenjarige leeftijd staat hij samen 

met zijn moeder, zijn broers en zus geregistreerd op Rapenburgerstraat 2 

in Amsterdam. Vorige woonplaats: Plauen, Duitsland. Oudste broer Jean 

Wilhelm komt niet voor in deze registratie. Wel heeft Albert er in 1921 nog 

een broertje bij gekregen, Wilhelm, geboren te Rotterdam. Op het adres 

in Amsterdam is een toevluchtsoord voor vrouwen en kinderen gevestigd 

van het Leger des Heils, “Zonnehoek”. Hendrikje verblijft hier vijf 

maanden met de kinderen. Jean Wilhelm staat ondertussen geregistreerd 

als leerling-banketbakker in Amsterdam. Wanneer ze vertrekken, op 31 

oktober 1922, gaat Hendrikje terug naar Paulus Johannes Oorband. Of ze 

haar dochter meeneemt is niet duidelijk. De jongens worden in de 

Inrichting voor Stads Bestedelingen, een weeshuis aan de Prinsengracht in 

Amsterdam, geplaatst. Ze dragen allen nog de achternaam Oorband. 

 

Uittreksel gemeentearchief Amsterdam – inschrijving: 31 mei 1922 
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Op 6 augustus 1923 wordt Alberts broer Jozef uitgeschreven. Hij vertrekt 

naar Paulus Johannes Oorband. In 1924 volgen Albert en zijn 

overgebleven broers dezelfde weg. Woonplaats onbekend. 

Vanaf 1922 kent Nederland de Dienstplichtwet. Iedere mannelijke 

Nederlander wordt opgeroepen in het jaar dat hij negentien wordt.        

Op 6 april 1933 wordt Albert in Amsterdam gekeurd voor militaire dienst. 

Uit de gegevens van het lotingsregister blijkt dat hij op dat moment bij 

zijn moeder woont aan de Anjeliersstraat op nummer 101¹ en hij 

werkzaam is als arbeider in een drukinktfabriek. Hij is 1.68 m lang en 

weegt 54 kg. Hij heeft zes klassen Lager Onderwijs gevolgd en heeft geen 

opgegeven gebreken. Als reden voor vrijstelling geeft hij aan dat hij 

kostwinnaar is. Achter zijn naam staat een stempel met de woorden 

“Voorgoed ongeschikt”. 

 

Bij zijn geslachtsnaam staat een opmerkelijke aantekening: “Niet erkend”. 

 

Daarnaast: “De moeder, die nimmer gehuwd geweest is, doch in 

concubinaat geleefd heeft met Paulus Johannes Oorband verklaarde dat de  

ingeschrevene op 15-10-1914 te Lutten, gem Ambt Hardenberg geboren 

en dat de aangifte van geboorte verzuimd is. Zijn naam komt in de 

geboorteregisters dien gemeente niet voor.” 

Dit verklaart de onduidelijkheid over zijn geboorteplaats. Naar alle 

waarschijnlijkheid heeft zij eerder Luzern als geboorteplaats genoemd om 

verdere vragen te voorkomen. Wanneer Albert de achternaam de Jong 

officieel is gaan gebruiken is niet bekend. 
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Op 21 maart 1934 trouwt Albert met de in Amsterdam geboren Adriana 

Christina Moorman. Albert is dan stratenmaker van beroep. Op 16 juni 

1934 wordt hun zoon Augustinus (Guus) geboren. Het gezin woont dan 

aan de van Bossestraat in de Staatsliedenbuurt. Op 24 april 1944 staat 

het gezin ingeschreven op de 1e Helmersstraat. Albert is dan echter al niet 

meer in Amsterdam. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert voor het Centraal Station 

in Amsterdam – ca. 1931 
Albert – ca. 1936 

Albert met zijn vrouw An 

Moorman en zoon Guus –       

ca. 1935 

 

Albert met zijn moeder 

Hendrikje en broer Wim 
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Op 17 juni 1943 beginnen Albert 

en zijn broer Wim aan een 

fietstocht naar de vrijheid. Het 

einddoel is Engeland. De broers 

hebben door de ervaringen in hun 

jeugd een groot 

aanpassingsvermogen en spreken 

hun talen.  

                    

      
           Albert en Wim – ca. 1943 

Albert heeft als bijnaam “De zwervende witte”. Wim wordt “De zwervende 

fakir” genoemd. Albert filmt en fotografeert onderweg en hij houdt een 

dagboek bij. In hun tweepersoonstentje brengen ze de eerste nacht door 

op de Veluwe. Pas in Venlo ondervinden ze de eerste problemen. Ze 

krijgen een proces-verbaal aan hun broek wegens fietsen op de rijksweg. 

Op 1 juli 1943 komen ze aan in Luik, België. Hier worden de broers tijdens 

een razzia opgepakt en gevangengezet op verdenking van spionage. Het 

fototoestel en de filmcamera van Albert worden vernietigd. De broers 

mogen geen contact hebben met elkaar. Tien dagen later worden ze 

overgebracht naar het Huis van Bewaring in Maastricht. Vanuit Maastricht 

worden ze op transport gesteld naar een concentratiekamp bij Keulen. 

Maar de broers weten tijdens het transport te ontsnappen in Venlo en zijn 

dezelfde avond nog terug in Amsterdam. Als de volgende dag de Grüne 

Polizei voor de deur staat, zijn de broers al ondergedoken bij vrienden. 

Voor hun eigen veiligheid vertrekken ze op 6 augustus opnieuw uit 

Amsterdam. Via Maastricht komen ze op 16 augustus terecht in een bos 

bij een afgelegen boerderij in Mortel. De broers worden in eerste instantie 

niet opgemerkt, tot de boeren uit de buurt op 5 oktober komen 

waarschuwen dat de broers door de politie worden gezocht. Albert en Wim 

vertrekken hals over kop richting Schijndel, maar krijgen onderweg ruzie. 

Een kleine week later is Albert terug in Amsterdam.  

      

 

 

 

 

 Albert en Wim – ca. 1943 
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Wanneer Wim ook terug is, leggen ze hun ruzie bij. Amsterdam is onrustig 

tijdens hun verblijf. Er vinden veel razzia’s plaats. Op 15 oktober 1943 

meldt Albert zich aan voor vertrek naar Frankrijk. Hij zal illegaal over de 

grens worden gebracht. Het wordt geen gemakkelijke tocht. Ze, zijn broer 

Wim is ook mee, worden onderweg vier keer opgepakt. Maar uiteindelijk 

zet een vissersboot ze over van Normandië naar Engeland.  

De weg die Albert na aankomst in Engeland volgt is helaas niet duidelijk. 

Hij houdt geen dagboek meer bij en de herinneringen van Wim, die hij 

later vertelt aan zoon Guus, komen niet geheel overeen met de feiten die 

gemeld worden op de website van de ‘commandoveterans’, met als bron 

de Commonwealth War Graves Commission, en een artikel in de Groene 

Baret van juni 1986. 

 

De herinneringen van Wim 

Albert en Wim volgen in Engeland een opleiding tot agent-saboteur. Ze 

ondernemen diverse acties. Samen of alleen. In april 1944 zijn ze samen 

betrokken bij de sabotage van achtentwintig omnibussen in Noord-

Frankrijk. Ze ondernemen ook acties achter de Duitse linies, zoals het 

toevoegen van kilo’s suiker in tanks van Duitse vliegtuigen. De vliegtuigen 

krijgen dan motorpech en storten neer. Albert infiltreert in de Duitse 

Bewachungs-Schutz en voert liquidaties uit. Tijdens acties maakt hij 

gebruik van vermommingen. Een aantal keren gaat Albert terug naar 

Engeland. Hier wordt hij geselecteerd voor de commando-opleiding in het 

Schotse Achnacarry. Zijn instructeur is Kapitein Raymond Westerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert in Achnacarry  
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Op 17 september 1944 zweeft Albert, 

tijdens Operatie Market Garden, bij 

Arnhem terug naar Nederlandse bodem. 

De groep waartoe Albert behoort, 

bestaat uit honderdtachtig commando’s. 

Slechts vierentwintig jongens overleven 

de slachting.  

 

Parachutisten – Arnhem – 17 september 1944 

 

De gegevens uit verschillende bronnen van onder andere het Korps 

Commandotroepen 

Albert is in september of oktober 1944 één van de honderdzeven mannen 

die worden gerekruteerd in het al bevrijde zuiden van Nederland. Zij 

vormen “The First Reinforcement” (een aanvullingsdetachement) en 

worden vanuit Oostende, België, voor training naar het Commando Basic 

Training Centre in Achnacarry, Schotland, verscheept. Tweeënzeventig 

mannen sluiten in januari 1945 de training succesvol af en krijgen de 

groene baret. Eén van hen is Albert. Tijdens deze training wordt Albert 

samen met een andere Nederlander vijfde in de Sturgess Cup 

Competition. Hij wordt hierna ingedeeld bij No 2 Dutch Troop en is actief 

tijdens operaties aan het front tussen Moerdijk en Geertruidenberg.  

Kapitein b.d. Jack Bakker, conservator van de historische collectie Korps 

Commandotroepen, schrijft, naar aanleiding van de herinneringen van 

Wim, dat Albert niet aanwezig geweest kan zijn bij de luchtlandingen in 

Arnhem in september 1944. Albert wordt volgens hem pas ingezet bij de 

bevrijding van Nederland in april 1945. 

 

 

 

 

 

 

Albert de Jong bij het wrak van 

een Brencarrier – locatie en 

datum onbekend 
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Hoe het ook zij, “De zwervende witte” heeft maar een maand van de 

vrijheid, waar hij zo naar verlangde, mogen genieten. 

Op 14 juni 1945 worden Canadese troepen, in de buurt van Apeldoorn, 

verplaatst per truck. Ook Albert bevindt zich in de colonne. Wanneer één 

van de voorste voertuigen plotseling stopt, geven de in de achterbak 

zittende commando’s een stopteken naar het volgende voertuig. Maar de 

chauffeur van de auto waar Albert in zit, ziet het stopteken niet. Albert 

springt van de truck en probeert de chauffeur duidelijk te maken dat hij 

moet remmen. Maar de chauffeur remt niet en rijdt over Albert heen. 

Albert, dertig jaar oud, overleeft het ongeluk niet. Op 16 juni 1945 om 

15.30 uur wordt Albert begraven op de tijdelijke Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Jonkerbosch in Nijmegen. Later wordt hij, als enige 

Nederlander, herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats te 

Groesbeek, graf XII. A. 13. 

 

Teraardebestelling Jonkerbosch 

 

                                                             

 

   Broer Wim en Zoon Guus bij het graf            

   van Albert - 1964 
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Onze dank gaat uit naar Richard de Jong, kleinzoon van Albert de Jong, 

voor het delen van informatie en beeldmateriaal. 

 

Levensverhaal door Sigrid Norde: Research Team Faces To Graves. 

 

*Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl  

 

 

Bidprentje Albert de Jong 

 

 

mailto:info@facestograves.nl
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