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Thompson, Lawrence Howard   

Private 

Carleton and York Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

B/156213 

 

 

 

 

 

 

Lawrence (Laurie) is op 3 februari 1918 in Thornbury, Ontario, geboren als 

zoon van mr. Robert Thompson en mrs. Eliza Mabel Howard. Hij had drie 

broers en drie zussen. Hij heeft zes jaar op de openbare lagere school 

Balaclava in Hamilton, Ontario, gezeten. Hij was ongehuwd. 

Zijn beroep was buschauffeur en vrachtwagenchauffeur bij John H. 

Dirstein in Elmwood, Ontario. Zijn hobby’s waren jagen en vissen. Toen hij 
op 5 oktober 1942 op 24-jarige leeftijd vrijwillig dienstnam bij No. 2 

Clearing Depot RCA 6e compagnie in Toronto, had hij een goede 

gezondheid, was 1,75 m lang, woog ruim 73 kg, had blauwe ogen en 
bruin haar. Een dag later heeft hij een testament gemaakt, waarin hij al 

zijn bezittingen naliet aan zijn moeder Mable Thompson en hij haar tot 
uitvoerder van zijn testament benoemde. 

Op 14 oktober 1942 werd hij overplaatst naar Camp Brantford in Toronto 

voor zijn basisopleiding bij No. 2 District Depot van het Royal Canadian 
Army Service Corps. Er zouden nog meerdere overplaatsingen en 

opleidingen volgen, zoals luchtafweer, radaroperator, infanterist en 
kanonnier. Van 29 december 1942 tot en met 2 januari 1943 heeft hij 

verlof gehad om de feestdagen bij zijn ouders in Flesherton door te 

brengen. Daarna volgden weer vele weken van oefeningen.  

Ook Lawrence had het nogal eens aan de stok met zijn superieuren. Zo 
zat hij van 27 januari 1943 tot 19 februari 1943 in streng arrest in de 

detentiebarakken op McNabs Island, waarbij hem 4 van de 28 dagen 
detentie werden kwijtgescholden. Daarnaast had hij als straf gekregen dat 

hij 52 dagen geen soldij en vergoedingen ontving. Deze straf had hij 
opgelegd gekregen omdat hij pas na 23 dagen en 2 uur was teruggekeerd 

van zijn kerstverlof.  
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En van 10 tot en met 21 mei 1943 werd hij naar No. 37 Canadian Provost 

Corps in Camp Borden gestuurd om hem discipline bij te brengen. Daarbij 
lag hij ook nog een dag in het militair hospitaal.  

Op 12 februari 1944 werd hij veroordeeld tot 28 dagen hechtenis zonder 
soldij en vergoedingen, omdat hij zich in strijd met de goede orde en de 

militaire discipline had gedragen. Ook werd hij veroordeeld tot het betalen 
van een vergoeding van $ 10 voor de schade welke hij aan de barak had 

aangebracht. Omdat hem vier dagen kwijtgescholden waren, werd hij op 8 
maart uit detentie ontslagen. 

Wegens dronkenschap werd hij op 8 april 1944 alweer veroordeeld tot een 
boete van $ 5 en omdat hij de openbare orde had verstoord door een 

burgervoertuig de vrije doorgang te belemmeren, werd hij daarnaast 
veroordeeld tot 28 dagen streng arrest in Halifax zonder soldij en 

vergoedingen, omdat zijn gedrag wederom in strijd was met de goede 
orde en militaire discipline. 

Ter voorbereiding op zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk was 

Lawrence van 30 oktober tot 20 november 1944 gelegerd in het No. 2 
Temporary Transit Camp, waar hij van 14 tot 19 oktober inscheepverlof 

kreeg om afscheid te nemen van zijn familie. Op 20 november 1944 ging 

hij met het No.2 Canadian Infantry Training Regiment scheep naar het 
Verenigd Koninkrijk waar hij op 28 november aankwam. 

Op 20 december is hij bloeddonor geweest. Tussen 11 december 1944 en 

3 januari 1945 heeft Lawrence nog een vervolgopleiding voor 
handvuurwapens gehad, nadat hij op 7 december 1944 al een 

nachtzichttest gedaan had. 

Hij verliet het Verenigd Koninkrijk op 23 januari 1945 op Her Majesty’s 

Troopship Scythia om naar het front in Italië te gaan waar hij op 7 
februari aankwam en ingedeeld werd bij het reserve-regiment The Cape 

Breton Highlanders. Op 22 februari werd hij overgeplaatst naar Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry waarmee hij daadwerkelijk tegen de 

Duitsers heeft gevochten. In het kader van de operatie Goldflake vertrok 
Lawrence op 12 maart 1945 met dit legeronderdeel uit Italië vanuit 

Leghorn, de haven van Livorno, naar Frankrijk waar hij op 14 maart 
aankwam in de haven van Marseille. Op 4 april werd hij ingedeeld bij het 

Carleton & York Regiment. 

Tijdens de overtocht met de Scythia van het Verenigd Koninkrijk naar 

Italië werd bij hem door de commandant van het troepenschip op 5 
februari 1945 als straf voor het feit dat hij niet in staat was zijn 

noodrantsoen klaar te maken drie dagen soldij ingehouden. Majoor S.A. 
Cobbett, commandant van de Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, 

heeft Lawrence op 22 februari en 27 maart 1945 wederom een boete van 
$ 5 opgelegd wegens dronkenschap. 
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     Spijkerdijkje, hierboven op de kaart.  

Toen soldaten van het Carleton & York Regiment in de morgen van 24 
april 1945 op patrouille liepen op het Spijkerdijkje van de 

Bunschoterstraat bij boerderij De Fijnegeer richting boerderij De Boomen, 
is Lawrence gesneuveld door een geweerkogel van een Duitse 

sluipschutter. Hij is volgens ooggetuigen eerst begraven in een veldgraf 
naast het Spijkerdijkje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 april is Lawrence overgebracht naar het rooms-katholieke kerkhof 

op De Langenoord, 2e graf van links. Hierboven op de foto. 
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Zijn moeder Mabel Thompson krijgt op 1 mei 1945 een telegram met het 

bericht van zijn overlijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En op 5 mei ontving zij een brief van Major-General Alfred Ernest Walford 
met de officiële bevestiging waarbij namens de minister van Defensie en 

de leden van de Legerraad medeleven werd betuigd met het verlies van 
haar zoon. 

In zijn brief van 10 augustus 1946 aan Mabel Thompson laat Colonel C.L. 
Laurin haar weten dat haar zoon Lawrence Howard met militaire eer was 

herbegraven op de Canadian War Cemetery in Groesbeek en dat dit graf 
met een tijdelijk houten kruis was gemarkeerd. In deze brief werd zij ook 

uitgenodigd een kort persoonlijk bericht te sturen dat dan op de 
definitieve grafsteen gegraveerd zou kunnen worden. Zij heeft daar 

gebruik van gemaakt. Op 29 januari 1948 heeft Mabel een foto ontvangen 
van zijn graf in Groesbeek.  

 

Lawrence was lid van de United Church. Daarom werd op zondag 24 juni 
1945 in de bomvolle St. John’s United Church in Flesherton een 

herdenkingsdienst voor hem gehouden. 

 

Predikant W.A. Westcott leidde de dienst en las stukken voor uit de brief 

die hij ontvangen had van zijn kapitein, majoor E.W. MacQuarrie: ‘Ik 
bracht zijn lichaam binnen een paar uur naar onze regimentsbegraafplaats 

in een kleine plaats in de buurt van Voorthuizen in Holland en heb hem 

daar begraven. Hij ligt op het kerkhof in een graf vol met bloemen, die de 
dankbare en treurende Nederlanders hebben gebracht’. 
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The Flesherton 
Advance 27 juni 1945. 

 

 

 

 

 

 

Uit de brief van zijn pelotonscommandant, luitenant J.A. Palmer, las de 

predikant het volgende citaat voor: “Mijn sergeant, Lawrence en twee 
andere jongens gaven dekking voor het vijandelijk vuur waarbij Lawrence 

gewond raakte aan zijn linkerarm. Hij kreeg het bevel terug te gaan, maar 
Lawrence weigerde dat en stond erop om door te gaan. 

Binnen een minuut werd hij door een kogel in zijn hoofd geraakt en hij 

stierf onmiddellijk. Zijn moed en vastberadenheid waren een goed 
voorbeeld voor ons allemaal. Hij was een fijne knul en een A1-soldaat.” 

Voor zijn preek had predikant W.A. Westcott gekozen voor Job 14 vers 
14: ‘Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de 

dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen’, waarmee 
hij de treurende familie een troostende boodschap meegaf. De hymnes die 

in de dienst gebruikt werden waren Unto The Hills, Rock of Ages en Abide 
With Me. Ook het koor zong nog een aantal passende liederen. 

De grote gemeente toonde daarmee haar sympathie voor de familie.  
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Zijn onderscheidingen waren: 

- 1939-45 Star 
- Italy Star 

- France-Germany Star 
- War Medal 1939-45 

- Canadian Volunteer ServiceMedal with Clasp. 

Omdat hij een militair strafblad had, kwam hij niet in aanmerking voor de 
Defence Medal.  

Bij indiensttreding was de soldij van Lawrence $ 1.30 per dag, later 
verhoogd tot $ 1.40 en $ 1.50. Van 1 november 1942 tot 1 mei 1945 

ontving zijn moeder Mabel Thompson een toelage van $ 20 per maand. 
Zijn laatste soldij over april 1945 van $ 48.56 is op 30 oktober 1945 aan 

haar uitgekeerd. Zijn oorlogsuitkering van $ 116.30 is op 8 februari 1946 
ook aan haar overgemaakt. Deze uitkering was gebaseerd op 295 dagen 

diensttijd. 

Zijn persoonlijke bezittingen , waaronder een Nieuw Testament, een 

kleine zaklamp, vier petbadges, foto’s, twee ringen, een leren 
portemonnee en een obligatie van $ 50 in de Eighth Victory Loan, zijn op 

5 juni 1945 naar zijn moeder Mabel gestuurd. 

Op 3 oktober is Lawrence Thompson herbegraven op de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf XIV. H. 9. 

 

De inscriptie op de grafsteen: 

GREATER LOVE 

HATH NO MAN THAN THIS, 

THAT A MAN LAY 

DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Piet Smink voor Faces To Graves. 
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Bronnen:  

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

War Diary Carleton & York Regiment van april, mei en augustus 1945 

Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf Lawrence Thompson in Groesbeek – foto Alice van Bekkum 
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Op 5 mei 2020 wordt in Hoogland een plaquette onthuld met de namen 

van de omgekomen soldaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Hartman, voorzitter Oranjecomité 

Hoogland. 


